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Wij hebben verschillende plekjes waar we heel graag komen. Eén daarvan is Sloten, de kleinste van
de 11 Friese steden. Er wonen minder dan 1000 mensen, maar in de zomer is het er altijd druk.

Heel vaak bezoeken wij Sloten aan het begin van een vakantie. Onze thuishaven is Belt Schutsloot,
dus door de Wetering naar Ossenzijl, dan via Kuinre (zo mooi en zo rustig) naar Echtenerbrug. Aldaar

overnachten en’s avonds natuurlijk naar Eetcafé de Dikke Tuut.




De volgende dag het Tjeukemeer over en dan ben je al bijna in Sloten, we zijn er dan meestal al mooi
op tijd. Als we de jachthaven aan bakboord voorbij zijn beginnen we al te loeren. “Is ‘ons’ plekje vrij?”
Wij proberen namelijk altijd aan het walletje te liggen bij het Bastion en bij de korenmolen, de Kaai.
Dat mag, maar gelukkig weten veel mensen dat niet. Echt een super plekje, het is zien en gezien
worden. Je loopt onder het poortje door en je bent midden in Sloten. Het kleine supermarktje en de
patatkraam zijn weliswaar helemaal aan de andere kant van de stad, maar ja, hoe ver kan het zijn in
dit kleine stadje.

Leuke restaurant en terrasjes, in de avond is Sloten prachtig verlicht, het is er goed toev

Sloten is een vestingstad, de vesting werd ontworpen en gebouwd door de bekende

vestingbouwer Menno van Coehoorn. Hij heeft gekozen om de stad te bouwen in de vorm een ui.
Sloten wordt daarom ook wel de sipelstéd (uienstad) genoemd. Voor ons voelt dat heel vertrouwd,
dat we hebben in Drenthe ook, Dwingeloo. Op de vesting vind je een werkend kanon dat er de hele
zomer lang op los knalt. Op vrijdagavond verzamelt de schutterij zich bij het kanon, propt het vol met
buskruit en stro en knalt de avond in.

De mooie Hervormde Kerk aan de gracht kun je bezoeken, maar Sloten heeft (bijna naast de kerk) ook
een leuk museum. Beide zijn de moeite waard, en in het museum is het toeristen informatie punt
gevestigd.

Natuurlijk komt het ook met enige regelmatig voor dat ‘ons plekje’ door één of andere onverlaat is
ingepikt, vreselijk... Maar dan hebben we plan B. Door de brug, om Sloten heen varen en afmeren bij
het andere kanon. Dichter bij de supermarkt en de patatkraam, ook leuk en alles wat vanaf het
Slotermeer komt zie je aankomen varen, maar toch.....

Ellen en Jan van 't Spijker




